
Vredeskapelleke: meters maken 
Bestrating 
 

Jawel hoor, er worden meters 
gemaakt rondom het Vredeskapelleke. 

De 63-jarige Henk Robben uit Cuijk, 
die een aantal weken geleden toevallig 

langs kwam en beloofde het 
straatwerk te komen doen, is volop 

aan het werk. Bij Henk werkt het 
allemaal heel eenvoudig: Hij begint als 

het licht is en stopt wanneer het 
donker is. Afgelopen zaterdag was er 

dan ook een en al bedrijvigheid 

rondom het kapelleke. Henk werd de 
hele dag geholpen door Pierre Arts en 

Frans Gerrits. Pierre gaf aan het eind van de dag ruiterlijk toe dat Henk gewoon 
niet bij te benen was. Henks knechtjes hadden ‘de piep leeg’ en zullen die nacht 

heerlijk geslapen hebben. Henk gaat ook de gedecoreerde stenen in het 
toekomstige tegelpad leggen. Daar hebben we natuurlijk alle vertrouwen in dat dat 

goed komt! 
 

Loon- & Grondverzetbedrijf Derks 
 

Als stichtingsbestuur worden we 
menigmaal verlegen van alle hulp die 

geboden wordt. Ook onze ‘buurman’ Rob 

Derks heeft voor ons zijn machines met 
enige regelmaat van stal gehaald om 

onze ruggen te sparen. Er was zoveel 
graafwerk… dat was niet met de hand te 

doen. Met Rob en zijn team was zo een 
afspraak gemaakt. Ook hij heeft zijn 

kostbare tijd én inzet aan ‘Vrede’ 
gegeven. Dank je Rob!  
 

Een steentje bijdragen? 
 

Als er nog iemand is die graag een tegel wil decoreren, geef je dan op bij Liesbeth 

van Heeswijk (tel: 3330842/ LiesHaps@gmail.com).  
Het is heel gezellig om zo’n tegel te decoreren. Wij mogen gebruik maken van de 

ruimte van Caboose en dat gaat met de nodige gastvrijheid gepaard: een kopje 

koffie en een glaasje limonade zullen niet ontbreken.  
De kosten zijn €10,- p.p.(per tegel).   

Er is enthousiaste begeleiding aanwezig. Het decoreren is voor iedereen weggelegd, 
voor jong en oud! Er is nog plek op zaterdag 25 januari (9.30 uur) en vrijdag 31 

januari (19.00 uur).  
Maar wees er snel bij, want de zaterdag is nagenoeg vol.  
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Vraagjes 
 

Wij zijn op zoek naar iemand die het een uitdaging vindt om een tafel met twee 
bankjes te maken voor bij de kapel, passend in de omgeving. We zouden het mooi 

vinden als het gemaakt wordt van hout. Is er iemand die dat tegen materiaalkosten 

voor ons wil maken? Zou fantastisch zijn! 
Wie het leuk vindt om een dagje mee te helpen met het planten van buxus en 

rozen, mag zich melden bij Liesbeth van Heeswijk. 
 

De site is in de lucht!  
 

Jawel hoor, ook een heuse website mag anno 2014 niet 
meer ontbreken. Johan Rutten van Artiweb heeft dit voor ons 

opgepakt. Hij heeft er al vele uren ingestoken met als 
resultaat dat er al een fraaie website staat. We zullen de site 

nog verder uitbouwen, maar een heel mooi begin is er al; de moeite waard om eens te 
bezoeken: http://www.vredeskapellekhaps.nl 

Geweldig dat Johan dit voor ons heeft willen doen.  
 

Wereldbol 
 

Op de kapel komt een loden wereldbol met daarop de contouren van de 
werelddelen gemaakt van speciale draad. Theo van den Elzen buigt zich momenteel 

over dit project. Wat ons betreft staat deze wereldbol symbool voor: ‘Heb vrede 

met jezelf en de wereld om je heen!’ 
 

Namens stichting Vredeskapelleke Haps, Liesbeth van Heeswijk (T: 330842) 
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