
En daar is ie dan:  

De wensboom 

Op 17 april 2020 hebben we als 
onderhoudsploeg van het Vredeskapelleke, 
samen met de vrijwilligers van park De Wild, 
het kunstwerk, het sprookje, het stukje Efteling 
in het park afgerond. De heg van De Verloren 
Stad kreeg een tweede leven door deze 
rondom de wensboom te plaatsen. Met 
vereende krachten en de pk’s van een kleine 
tractor hebben we een pad naar de wensboom 
aan kunnen leggen.  

Hoe ieder een wens kan doen, staat 
beschreven in het sprookje dat onderdeel vormt van het geheel. Kom maar eens kijken. Zorg 
dan wel dat je een stukje papier en een pen of potlood in de jaszak hebt. Voor kinderen zal 
het best leuk zijn om op zoek te gaan naar de spechten. Hein Aldenhoven heeft met zijn 
creatieve geest er weer een mooi stukje Haps bijgemaakt. Wij danken Hein en wensen 
iedereen veel plezier op deze bijzondere plek. 

Namens bestuur Vredeskapelleke Haps 

Liesbeth van Heeswijk 

          

 

 

 

 



Een sprookje in een notendop 

 

Er was eens een bonte specht die al jaren in het 
Hapse bos leefde. Op een dag vloog een groene 
specht het bos in. De bonte specht vond dat de 
groene specht maar raar deed. De groene 
specht scharrelde veel over de grond om zijn 
eten te vinden. De bonte specht daarentegen 
haalde veel insecten uit de bomen. ‘Ik denk dat 
jij helemaal geen gaten in bomen kunt kloppen 
zoals alle spechten doen’, zei de bonte specht. 
‘Oh jawel hoor’, zei de groene specht. ‘Ik denk dat ik dat nog wel beter kan dan jij.’ ‘En ik heb 
mooie gekleurde veren, jij niet’, reageerde de bonte specht weer. Zo ruzieden de spechten 
nog een tijdje met elkaar.                                                    

Opeens riep de wijze, oude notenboom door het bos: ‘Spechten, houd eens op met jullie 
geruzie en kom eens hier!’ Oei, als de oude notenboom begon te spreken, kon je maar beter 
één ding doen en dat was luisteren. De notenboom had een plannetje. ‘Laat maar eens zien 
wie van jullie het beste gaten kan kloppen in mijn oude bast.’ De twee spechten vlogen op 
de boom en begonnen met luid getimmer aan hun wedstrijd. Na een tijdje riep de 
notenboom: ‘Nu mogen jullie stoppen! Dank jullie wel!’ ‘Hoezo bedankt u ons?’ zeiden de 
spechten in koor. ‘Omdat ik vind dat mijn tijd is gekomen om een WENSboom te worden’, zo 
sprak de notenboom. ‘Daar heb ik al die gaten voor nodig. Daarom dank ik jullie. En, hebben 
jullie ook nog iets geleerd?’ vroeg de notenboom. ‘Dat ik geen vooroordelen over een 
andere specht moet hebben’,  antwoordde de bonte specht. ‘En ik weet nu dat we door 
samen te werken iets moois kunnen maken’, vulde de groene specht aan.     

 ‘Goed zo’, zei de oude notenboom en zijn hart begon van blijdschap harder te kloppen. 
‘Dankzij jullie kan voortaan iedereen een wens op een papiertje schrijven en diep in mij 
verstoppen. Ik koester alle dromen in mijn bast en houd de wensen levend.’  

De bonte specht en de groene specht werden daarna hele goede vrienden en leefden nog 
lang en gelukkig bij de oude notenboom. 

 

 

 

 



Foto's opening wensboom 

Op 13 juni 2020 is in kleine kring, vanwege de corona maatregelen, door de 
onderhoudsploeg van het Vredeskapelleke samen met de vrijwilligers van park De Wild de 
wensboom feestelijk geopend. 

Na het dankwoord van voorzitster Liesbeth van Heeswijk aan de kunstenaar Hein van 
Aldenhoven, was er koffie met gebak. 

  

 

 


